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Openbaring 22 uit de Grondtekst Vertaald 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Openbaring 22:1-21 De gecorrigeerde tekst 
 
De Eeuwige Zaligheid 
Vers 1 Daarna liet hij (de engel) mij (Johannes) een reine rivier met water des levens zien, fonkelend 

als kristal, die voortvloeide vanuit de troon van de hoge God en van het Lam. 
Vers 2 In het midden, dus in de eigenlijke bedding van de rivier, links en rechts over de gehele 

breedte, stond geboomte des levens dat twaalf vruchten voorbrengt. Elk gaf per maand zijn 
eigen vrucht en de boombladeren zijn tot heil van de heidenvolken. 

Vers 3 Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van de hoge God, maar ook van het 
Lam, zal daar verblijven en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen. 

Vers 4 Dan zullen zij het aangezicht van Hem (God) zien en Zijn hoge Naam op hun eigen voorhoofd 
dragen. 

Vers 5 Er zal geen nacht meer zijn, dus hebben zij geen lamp nodig, noch het licht van de zon; want 
de Heer, de hoge God is hen tot licht. Dan zullen zij als koningen in de eeuwige eeuwen 
regeren. 

 

Godsspraken 
Vers 6 Verder heeft hij (de engel) tot mij (Johannes) gezegd: Deze heilige uitspraken zijn betrouwbaar 

en waarachtig en daarom heeft de Heer, de hoge God van de heilige profeten, Zijn hoge 
Boodschapper (Jezus Christus) gezonden om Zijn dienst- knechten te tonen wat 
noodzakelijkerwijs met spoed moet gebeuren. Wees alert: Ik kom met haast (zegt Jezus)! 

Vers 7 Gezegend is wie de woorden van de profetie van dit heilige boek ernstig neemt. 
Vers 8 En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. Toen dan het (visionair) 

horen en zien gedaan was, ben ik vóór de voeten van de hoge engel, die mij deze dingen liet 
zien, neergevallen om te aanbidden. 

Vers 9 Maar hij (de engel) sprak mij (Johannes) vermanend toe: Pas op; doe dat niet! Ik ben in feite 
maar een dienstknecht zoals u en van uw broeders de profeten en van hun die de woorden van 
dit heilige boek in acht nemen – aanbid de hoge God! 

Vers 10 Verder zei hij tegen mij: Dat de woorden van de profetie van dit heilige boek niet verzegeld 
zullen worden als de tijd daadwerkelijk nabij is. 

Vers 11 Wie onrecht doet – laat hem maar onrecht doen. Wie vuil is – laat hem maar vuil worden. Wie 
rechtvaardig is – laat hem voortgaan gerechtvaardigd te worden. Wie heilig is – laat hem 
voortgaan geheiligd te worden. 

 

Laatste Woorden van Jezus Christus 
Vers 12 Wees alert! Ik (Jezus) kom met haast en het loon dat Ik met Mij meeneem, dient om eenieder te 

vergelden. Overeenkomstig de eigen daden zal dat geschieden. 
Vers 13 De IK BEN is de Alpha en Omega, oorsprong en voleinding, de eerste en de laatste. 
Vers 14 Gezegend zijn zij die Zijn (Gods) geboden volbrengen, opdat zijzelf recht zullen hebben op het 

Geboomte des Levens en dat zij de poorten mogen binnengaan naar de hoge stad. 
Vers 15 Anderzijds zijn de onreine mensen buitengesloten: Te weten alle drugsmengers, ontuchtigen, 

moordzuchtigen, aanbidders van afgoden en eenieder die de leugen liefheeft en ernaar 
handelt. 

Vers 16 Ik, Jezus, heb Mijn hoge engel gezonden om tegen u van deze dingen in de gemeenten te 
getuigen. Ik ben de Wortel en de Telg van David, de blinkende Morgenster. 

Vers 17 De Geest en de bruid zeggen: dat Hij kome! Laat wie dat begrijpt zeggen: dat Hij kome! Laat 
de dorstende dan komen; laat hij die dat begeert, het water des levens aannemen, om niet. 
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Vers 18 Ik getuig eveneens met klem aan eenieder die naar de woorden van de profetie van dit boek 
luistert: Indien iemand er iets aan toevoegt, zal de hoge God hem de plagen toevoegen die in dit 
heilige boek beschreven zijn. 

Vers 19 En indien iemand afneemt van de woorden van het boek van deze profetie, zal de hoge God 
hem zijn deel afnemen van het boek des levens en van de hoogheilige stad waar in dit boek 
over geschreven is. 

 

Zegenbede van Johannes 
Vers 20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom met haast. Amen. Ja, Kom Heer Jezus! 
Vers 21 De genade van onze hoge Heer, Jezus Christus, zij met u allen. Amen. 
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