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Openbaring 21 uit de Grondtekst Vertaald

Openbaring 21:1-27 De gecorrigeerde tekst

De Nieuwe Hemel en De Nieuwe Aarde

Vers 1 1k zag in een visioen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daarmee gingen de eerste hemel
en de eerste aarde definitief voorbij en bestond er ook geen zee meer.

Vers 2 Toen zag ik — Johannes — de stad die heilig is, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel nederdalen
bij de hoge God vandaan. Zij was als een bruid voorbereid die zich mooi opgemaakt heeft voor
haar eigen man.

Proclamatie van de Komende Zaligheid

Vers 3 Toen werd een luide stem uit de hemel gehoord, zeggende: Zie, de tent van de hoge God is
onder de mensen. Hij zal Zijn tent tussen hen opslaan en zij zullen Zijn eigen volken zijn. Ja,
de hoge God zal er Zelf zijn, te midden van hen, als hun God.

Vers 4 Dan zal de hoge God elke traan van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, noch
rouw, noch luid gejammer, noch ellende; het zal er niet meer zijn, want wat er eerst was, is
voorbijgegaan.

Vers 5 Want Hij die op de troon zit, heeft toegezegd: Zie toch! Ik breng alles opnieuw voort. Toen zei
hij tot mij: Het zij geschreven dat deze woorden waarachtig en betrouwbaar zijn.

Vers 6 Ook heeft Hij mij verklaard: Het is geschied — Ik ben de alpha en de omega, het begin en het
einde. Ik zal de dorstende als geschenk uit de bron van het water des levens geven.

Vers 7 Wie overwint zal dit alles beérven. Dan zal Ik voor hem een God zijn en hij voor Mij de ware
zoon.

Vers 8 Wat betreft lafhartigen, verstokte ongelovigen, schijnheiligen, moordzuchtigen, ontuchtigen,
drugmengers, aanbidders van afgoden en allen die leugenachtig zijn: hun lotsbestemming is in
het meer van het goddelijk vuur; dat is de tweede dood.

Het Nieuwe Jeruzalem

Vers 9 Een van de zeven engelen is toen naar mij toekomen (degene die de beschikking had over de
zeven schalen die vol waren van de laatste zeven plagen). Hij heeft met mij overleg gepleegd en
zei toen: Ik zal u de bruid van het Lam tonen, Zijn echtgenote.

Vers 10 Daarna heeft hij mij in de geest weggevoerd naar een enorme, hoge berg. Toen toonde hij mij
de grote stad, het heilige Jeruzalem, die nederdaalde uit de hemel en van de hoge God vandaan
kwam.

Vers 11 Zij was getooid met de Glorie van de hoge God en haar schittering was als kostbaar
edelgesteente; zoiets als een grote diamant die schitterend oplicht.

Vers 12 (Het heilige Jeruzalem) had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elk van de twaalf
poorten een engel. Ook stonden er namen opgeschreven, namelijk van de twaalf stammen van
Israéls zonen.

Vers 13 Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie
en vanuit het westen drie.

Vers 14 En de muur van de stad rustte op twaalf fundamentsecties en daarop stonden de namen van de
twaalf apostelen van het Lam.

Vers 15 Degene die met mij sprak had een gouden meetstok om de stad op te kunnen meten, evenals
haar poorten en haar muur.

Vers 16 De stad was als een vierkant gesitueerd en de lengtemaat zelf was enorm; zo groot was ook de
breedte. Toen mat hij de stad met de meetstok: twaalfduizend stadién, zowel de lengte als de
breedte ervan. En haar hoogte was overal gelijk.

Vers 17 Daarna heeft hij haar muur opgemeten, honderdvierenveertig el volgens de menselijke maat
die ook onder engelen geldt.
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Vers 18 Het materiaal van haar muur was als diamant en de stad was van zuiver goud — tegelijkertijd
was ze als kristal zo helder.

Vers 19 De fundamentsecties van de muur van de stad waren met allerlei kostbaar gesteente versierd.
De eerste fundamentsectie was als van diamant, de tweede als van saffier, de derde als van
chalcedoon, de vierde als van smaragd.

Vers 20 De vijfde was als van sardonyx, de zesde als van sardius, de zevende als van chrysoliet, de
achtste als van beril, de negende als van topaas, de tiende als van chrysopraas, de elfde als van
hyacint, de twaalfde als van amethist.

Vers 21 En de twaalf stadspoorten waren als twaalf parels. Elke poort afzonderlijk bestond uit één
parel en elke straat van de stad was van zuiver goud dat oplichtte als kristal in de zon.

Vers 22 Maar een tempel zag ik niet in de heilige stad, want de Heer, de hoge God, de Almachtige is
haar tempel, samen met het Lam.

Vers 23 0ok heeft de stad de zon niet nodig, noch de maan om haar te beschijnen. Want de
heerlijkheid van de hoge God is haar tot licht en het Lam is haar lamp.

De Volken en de Heilige Stad

Vers 24 De heidenen die behouden worden, zullen in haar licht wandelen. Dan zullen de koningen van
de aarde zelf lofprijs en eervolle geschenken naar haar toe brengen.

Vers 25 Want haar poorten zullen nooit gesloten worden — noch bij dag, noch bij nacht, omdat die dan
niet meer bestaan.

Vers 26 Ook de heidenen zullen lofprijs en eervolle geschenken naar de heilige stad brengen.

Vers 27 En nimmer zal iets wat onheilig is of wat bederf voortbrengt of leugenachtig is, de heilige stad
ooit nog binnengaan. Dat geldt ook hen die nooit ingeschreven zijn in het Boek des Levens van
het Lam.
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