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Openbaring 18 uit de Grondtekst Vertaald

18:1-21 De gecorrigeerde tekst

De Aankondiging van de Val van Babylon en haar Zonden

Vers 1 Toen dit alles voorbij was, zag ik in een visioen een engel die nederdaalde uit de hemel. Hij
bezat groot gezag en de aarde werd verlicht door zijn glorie.

Vers 2 Toen riep hij met donderende stem, zeggende: Gevallen, gevallen is het Grote Babylon! Het is
tot een woonplaats van demonen geworden, ja, een verblijfplaats voor elke onreine geest,
onreine vogel of onrein beest, (een streek) die verafschuwd wordt.

Vers 3 Want alle volken hebben de wijn van de wellust van haar hoererij gedronken en de koningen
op aarde hebben met haar gehoereerd. De handelaars op aarde zijn rijk geworden door de
betovering van haar excessieve rijkdom, waarmee zij zich hebben verrijkt.

Vers 4 Toen hoorde ik uit de hemel een andere (donderende) stem, zeggende: Neem afstand van haar,
gij Mijn volk, zodat u geen deel zou hebben aan haar zware zonden en u daarom door haar
plagen getroffen zou worden.

Vers 5 Want die zonden kleefden haar aan tot in de hemel. Daar heeft de hoge God haar misdaden in
herinnering gebracht.

Vers 6 Vergeld haar zoals zij ook jullie heeft vergolden en verdubbel aan haar het dubbele,
overeenkomstig haar eigen werken, in de beker die zij zelf gemengd heeft tot een dubbele
menging.

Vers 7 Geef haar net zoveel pijniging en rouw naar de mate waarin zij zichzelf verheerlijkt heeft en in
wellustige weelde gedompeld was. Toch, in haar hart verzekert zij zichzelf: ik ben als koningin
gezeten en ik zal nooit weduwe zijn noch ooit rouw zien.

Vers 8 Daarom zullen de plagen haar op een enkele dag treffen: dood, rouw en gebrek. Dan zal zij
met vuur verbrand worden, want het is de machtige Heer, de hoge God die haar oordeelt.

De Wereld Beweent de Val van Babylon

Vers 9 De koningen van de aarde die hoererij pleegden en lichtzinnig en weelderig leefden, zullen
haar bewenen en zich om haar op de borst slaan, wanneer zij de rook van haar inferno zullen
zien.

Vers 10 Zij blijven van verre staan vanwege de panische angst voor haar kwelling, zeggende: Wee, wee
de stad, het Grote Babylon, de sterke stad. Want in één uur is het oordeel over u gekomen.

Vers 11 En de handelaars van de aarde wenen en treuren om haar, want er is niemand die hun
overvloedige waren nog koopt:

Vers 12 Grote hoeveelheden goud, zilver, edelgesteente en parels; fijn linnen, purper, zijde en
scharlaken; veel soorten welriekend hout, allerlei voorwerpen van ivoor en kostbaar hout;
koper, ijzer en marmer;

Vers 13 Maar ook kaneel, reukwerk, welriekende zalfolie en wierook; olijfolie, meelbloem en tarwe;
lastdieren, schapen, paarden, wagens en slaven, waar de mens zijn zinnen op zet.

Vers 14 Ja, de (overrijpe) nazomer, de begeerte van Uw hart, is U ontvallen. Al de overdadige en
opzichtige weelde is weggenomen. Niets ervan zal ooit nog gevonden worden.

Vers 15 Degenen die hierin handelden en zich door haar verrijkt hebben, zullen weeklagend en
rouwend van verre staan, vanwege de panische angst voor haar kwelling,

Vers 16 En zeggen: Wee, wee de Grote Stad die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken en
getooid met goud, edelstenen en parels.

Vers 17 Want in één uur is uw overdadige rijkdom verwoest. Elke schipper, te weten: toebehorend aan
elk van die menigte schepen, maar ook de zeelieden — zo velen als de zee bevaren —, stonden
van verre.
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Vers 18 En zij schreeuwden het uit — ziende de rook van haar inferno — zeggende: Wat was aan deze
Grote Stad gelijk?

Vers 19 Toen wierpen zij stof op hun hoofden en schreeuwden het uit, weeklagend en rouwend,
zeggende: Wee, wee de Grote Stad, waardoor allen die schepen op zee hadden zich door haar
weelde verrijkt hebben, want in €één uur is zij verwoest.

Babylon zal nooit meer Herrijzen!

Vers 20 Verheug u over haar, o hemel — te weten de heiligen die gezonden zijn en de profeten —, want
de hoge God heeft het oordeel dat jullie velden aan uzelf voltrokken.

Vers 21 Toen hief één van de machtige engelen een steen op, zo groot als een molensteen, en wierp die
in de zee, zeggende: Aldus zal Babylon, de Grote Stad, met geweld neergeworpen worden. Zij
zal nooit meer gevonden worden.

Vers 22 En het geluid van muzikanten, zangers, fluitspelers en koperblazers zal nooit meer binnen u
gehoord worden, noch zal ooit een handwerksman van welk ambacht ook in u gevonden
worden, noch zal ooit nog het geluid van een molensteen in u klinken.

Vers 23 0ok zal het licht van een lamp nooit meer in u schijnen en de stem van bruidegom en bruid zal
niet meer in u gehoord worden. Want uw handelaars gedroegen zich als de groten van de
aarde, omdat alle volken door uw tovenarij werden verleid.

Vers 24 En in haar wordt het bloed van de profeten en heiligen gevonden; ja, van al degenen die op
aarde afgeslacht werden.
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