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Openbaring 14:1-20 De gecorrigeerde tekst 
 

Het Lam en de Honderdvierenveertigduizend 
Vers 1 Weer kreeg ik een gezicht en zie!: Het Lam stelde zich op bij de berg Sion en met Hem de 

honderdvierenveertigduizend die de Naam droegen van Zijn Vader die op hun voorhoofden 
was geschreven.  

Vers 2 Toen hoorde ik een geluid uit de hemel dat klonk als het geluid van geweldige watermassa’s of 
machtige donderslagen. Daarna heb ik het geluid van muzikanten gehoord die de lier bespelen. 

Vers 3 Zij zongen vóór de hoge troon en voor het aangezicht van de vier levende wezens en de 
oudsten. Het klonk als een nieuwe lofzang en niemand was in staat het lied te leren behalve de 
honderdvierenveertigduizend die van de aarde waren vrijgekocht. 

Vers 4 Deze zijn het die zich nooit met vrouwen besmet hebben, want zij zijn puur. Ja, deze zijn het die 
het Lam volgen waar Hij hen heenleidt. Zij zijn gekocht uit de mensheid als eersteling voor de 
hoge God en voor het Lam. 

Vers 5 Ook wordt in hun mond geen leugen gevonden, want zij zijn zonder smet voor het aangezicht 
van de troon van de hoge God. 

 

De Zeven Verderfengelen 
Vers 6 Toen zag ik één van de (hoge) engelen die hoog aan de hemel vloog. Hij bracht de blijde 

boodschap van het eeuwenlange tijdperk, opdat die verkondigd moge worden aan hen die op de 
aarde wonen, aan elke natie en stam, in elke taal of aan elk volk. 

Vers 7 Hij sprak met luide stem: Wees dan zeer bevreesd voor de hoge God en geef Hem toch eer, 
want het uur van Zijn afsluitend oordeel is gekomen. Aanbidt dan Hem Die de hemel en de 
aarde gemaakt heeft, de zee en de bronnen van de wateren. 

Vers 8 Daarna volgde nog een (hoge) engel die riep: Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, 
vanwege de wijn – de koortsachtige passie van haar hoererij – die zij alle volken te drinken 
heeft gegeven. 

Vers 9 En een derde engel volgde hen. Hij riep met luide stem: Indien iemand het beest aanbidt en 
zijn beeld en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, zal ook hij de wijn van 
de vlammende passie van de hoge God moeten drinken die onverdund is, onvermengd in de 
beker van Zijn aanzwellende woede. 

Vers 10 Dan zal hij gefolterd worden met vuur – dat verterend vuur is – voor het aangezicht van de 
heilige engelen en voor het aangezicht van het Lam. 

Vers 11 De rook van hun pijniging stijgt op tot het eeuwenlange tijdperk. Ja, wie zich neerbuigen voor 
het beeld van het Beest zullen dag en nacht geen rust kennen. 

Vers 12 Want daaruit bestaat de volharding van de heiligen die zich houden aan de geboden van de 
hoge God en het geloof in Jezus Christus. 

Vers 13 Toen hoorde ik een stem uit de hemel die tot mij zei: Schrijf op: Zalig zijn de doden die in het 
heden in de Heer sterven – waarlijk, getuigen zij die geest zijn –, opdat zij van hun 
inspanningen rusten mogen 

Vers 14 Ook zag ik in een visioen een witte wolk en daarop zat iemand Die als de Zoon des Mensen 
was. Hij droeg een gouden krans op Zijn hoofd en in Zijn hand hield Hij een scherpe sikkel. 

Vers 15 Een volgende (hoge) engel die uit de (hemelse) tempel was gekomen, riep met luide stem: Dat 
Hij Die zit op de wolk, met Zijn eigen sikkel uitgezonden moge worden om te gaan maaien. 
Want het uur om te maaien is gekomen, omdat de oogst op aarde verdord is. 

Vers 16 Toen bracht Hij Die op de wolk zat de sikkel Zelf mee naar de aarde, opdat de aarde gemaaid 
zou worden. 
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Vers 17 Een volgende (hoge) engel die uit de tempel in de hemel was gekomen, had zelf ook een scherpe 
sikkel. 

Vers 18 Een volgende (hoge) engel kwam van het altaar vandaan en hij had macht over het vuur. Toen 
heeft hij Hem die de sikkel had met luide stem toegeroepen, zeggende: Moge de scherpe sikkel 
door Ú gezonden worden, opdat de druiventrossen van de aarde geoogst zouden worden, want 
haar druiven zijn rijp geworden. 

Vers 19 Die engel heeft toen zijn sikkel op de aarde neer gebracht en de wijnstok van de aarde geoogst 
en hij wierp die in de wijnpersbak van de grote toorn van God. 

Vers 20 Opdat de wijnpersbak getreden wordt – buiten de stad – en het bloed uit de wijnpersbak tot aan 
de tomen van de paarden is gestroomd over een afstand van zestienhonderd stadiën. 
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