
1 

 

Tweegesprek tussen Gert van de Weerd en Henk Schouten 

De Openbaring van Jezus Christus 
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Bijbelvertaling uit: Weerd, De Openbaring van Jezus Christus 
 

Openbaring 11 uit de Grondtekst Vertaald 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Openbaring 11:1-19 De twee Getuigen 
 
Vers 1 Mij is toen een rietstok overhandigd die op een staf leek, terwijl Hij zei: Sta op en beoordeel de 

tempel van de hoge God! 
Vers 2 Wat betreft het altaar en die daar aanbidden – dus de binnenste voorhof van de tempel – laat 

die schoongeveegd worden. Die zal niet beoordeeld worden, want die is aan de heidenvolken 
gegeven die de heilige stad tweeënveertig maanden lang zullen vertrappen. 

Vers 3 Daarom is het de twee getuigen van Mij gegeven dat zij twaalfhonderdzestig dagen  
 in zakken gehuld zullen profeteren. 
Vers 4 Zij zijn de twee olijfbomen en de twee lampstandaards die voor het aangezicht van de hoge God 

van de aarde staan. 
Vers 5 Indien iemand hen kwaad wil doen, gaat er Vuur uit van hun eigen mond en  
 verteert hun vijanden. Want als wie dan ook hen kwaad wil doen, is het onvermijdelijk dat zij 

zó gedood worden. 
Vers 6 Zij hebben macht gekregen, opdat de hemel gesloten zou worden, zodat er geen regen zal 

vallen gedurende de dagen van hun eigen profetie. Ook hebben zij volmacht over de wateren 
om die zelf in bloed te veranderen en de aarde zal worden getroffen door alle mogelijke plagen, 
zo dikwijls zij dat willen. 

Vers 7 Wanneer zij hun getuigenis volbracht zullen hebben, zal het Beest dat uit de Abyssus opsteeg, 
de strijd met hen aanbinden. Dan zal het overwinnen en hen doden. 

Vers 8 En hun lijken zullen op de hoofdstraat van de grote stad liggen die in geestelijke zin Sodom en 
Egypte genoemd wordt, waar ook hun Heer gekruisigd is. 

Vers 9 Dan zullen (mensen) uit alle volken, stammen, talen en naties hun lijken gedurende  
 drieënhalve dag gaan bekijken en zij zullen niet toelaten dat zij in graven worden gelegd. 
Vers 10 Zij die op de aarde wonen zullen er heil in zien – ten koste van hen –, en zich vrolijk  
 maken. Dan zullen zij elkaar geschenken sturen, omdat deze twee hoge profeten de inwoners 

van de aarde kwelden. 
Vers 11 Toen, na drieënhalve dag, kwam een levensgeest uit de hoge God over hen en zij gingen op 

hun voeten staan. Daarop viel grote vrees op degenen die hen hadden aanschouwd. 
Vers 12 Toen hoorden men een luide stem uit de hemel die tot hen zei: Stijg op naar hier!  
 En zij stegen op in de wolk naar de hemel en hun vijanden keken hen na. 
Vers 13 Op dat moment ontstond een zware aardbeving en een tiende deel van de stad stortte in. En 

door de aardbeving werden zevenduizend mensen van naam gedood. Toen werden zij die 
overbleven zeer bevreesd en zij gaven eer aan de hoge God in de hemel. 

Vers 14 Het tweede wee is voorbijgegaan. Zie, het derde wee komt snel. 
 

Het Derde Wee 
Vers 15 Daarop blies de zevende engel op de bazuin en er klonken luide stemmen in de hemel die 

zeiden: De koninkrijken van deze wereld zijn van onze Heer geworden die Zijn Gezalfde is. Hij 
zal heersen tot in de eeuwen van de eeuwen. 

Vers 16 En de vierentwintig oudsten die gezeten zijn op hun tronen vóór het aangezicht van de hoge 
God, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en zij hebben de hoge God aanbeden. 

Vers 17 Ze zeiden: Wij danken U Heer, hoge God, de Almachtige, Die is en Die was, omdat U met 
overweldigende macht ingegrepen hebt en aldus de Soeverein bent geworden. 

Vers 18 De volken hebben in woede geraasd en toen is Uw toorn gekomen, namelijk het tijdperk dat de 
dood hun oordeel werd; maar ook om Uw dienstknechten – de profeten, de heiligen, hen die 
Uw naam vrezen, de kleinen en de groten – het loon te geven en te vernietigen die de aarde 
verwoesten. 
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Vers 19 Toen werd de tempel van de hoge God in de Hemel geopend. Daarop verscheen de ark van Zijn 
Verbond in Zijn tempel vergezeld van bliksemflitsen, geluiden van donderslagen en zware 
hagel. 
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