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Openbaring 10 uit de Grondtekst Vertaald

Openbaring 10:1-11 Jezus claimt de aarde als Zijn bezit
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Ik was nog steeds in het visioen, toen een zekere (hoge) Engel met macht neder- daalde uit de
hemel. Een wolk omhulde Hem en een stralenkrans was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de
zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur.

Hij hield een kleine geopende boekrol op Zijn hand en zette Zijn rechtervoet op de wateren en
daarna de linker op het vasteland.

Toen riep Hij met een machtige stem, gelijk de leeuw brult. En toen Hij luid geroepen had,
hebben de Zeven dat verwoord met hun eigen donderende stemmen.

Nadat de Zeven met hun eigen donderende stem hadden gesproken, wilde ik dat opschrijven.
Maar ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zei: Verzegel wat de Zeven met donderende
stem gesproken hebben; schrijf het zelf niet op!

Toen hief de hoge Engel die ik op de wateren en het vasteland zag staan, Zijn rechterarm op
naar de hemel.

En Hij zwoer bij Hem Die leeft tot in eeuwigheid, Die de hemel geschapen heeft en alles wat
daarin is, maar ook de aarde met alles wat daarop is en de zee met alles

wat daarin is: Er zal geen verder uitstel meer zijn.

Want ten tijde dat de stem van de zevende hoge Engel zal klinken — als hij op de

bazuin zal blazen —; dan zal de verborgenheid van God volbracht worden, zoals Hij die als
blijde boodschap heeft verkondigd aan degenen die Zijn dienstknechten zijn: de profeten.
Toen hoorde ik opnieuw de stem uit de hemel, die mij aansprak, zeggende: Ga heen, neem de
kleine boekrol die in de geopende hand van de hoge Engel ligt, die op de wateren en het
vasteland staat.

Ik begaf me naar de hoge Engel en zei tot Hem: Wilt u mij die kleine boekrol geven. Daarop
zei Hij tot mij: Neem het en eet het op. Het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het
zoet zijn als honing.

Vers 10 Toen nam ik de kleine boekrol uit de hand van de hoge Engel en at hem op. Het was in mijn

mond als honing zo zoet. Maar toen ik het opgegeten had werd mijn buik bitter.

Vers 11 Vervolgens zei Hij tot mij: Het is noodzakelijk dat gij opnieuw tegen vele volken, natién, talen

en koningen profeteert.
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