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Openbaring 6:1-17 De gecorrigeerde tekst 
 
Vers 1 Terwijl ik nog steeds in het visioen was, opende het Lam de eerste van de zegels.  
 Toen hoorde ik één van de vier levende wezens met een stem als de donder zeggen: Ga uit! 
Vers 2 En ik zag en zie! er verscheen een wit paard en die erop zat beheerste de regenboog en hem 

was een zegekrans gegeven. Hij trok uit om te overwinnen, ja om de totale overwinning te 
behalen. 

Vers 3 Toen Hij het tweede zegel had geopend, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: Ga uit! 
Vers 4 Daarna trok een ander paard uit dat vuurrood was. Aan hem die erop zat was  
 gegeven de  vrede van de aarde weg te nemen, opdat men elkaar zou afslachten. Tevens was hij 

voorzien van een groot slachtmes. 
Vers 5 Toen Hij dan het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde levende wezen zeggen: Ga uit! 

En zie! (ik was nog steeds in het visioen), er verscheen een zwart paard en die daarop zat had 
een juk in zijn hand. 

Vers 6 Daarop hoorde ik uit het midden van de vier levende wezens een stem, zeggende: Een maat 
tarwe voor een denarius en drie maten gerst voor een denarius, maar laat de olijfolie en de 
wijn ongemoeid. 

Vers 7 En toen Hij het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde levende wezen, 
zeggende: Ga uit! 

Vers 8 Terwijl ik nog in het visioen was – Zie! een vaal paard verscheen. Die daarop zat 
vertegenwoordigde De Dood en de dodenwereld volgt achter hem. Hen was macht bij volmacht 
gegeven om over een vierde deel van de aarde de dood te brengen, zowel met het langzwaard, 
met honger, met de dood, als door de wilde dieren van de aarde. 

Vers 9 Toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die smadelijk 
gedood waren omwille van het Woord van God en het getuigenis waar zij aan vasthielden. 

Vers 10 Zij riepen met luide stem, zeggende: Hoelang nog Heerser, Die heilig en waarachtig  
 is, spreekt U nog geen recht en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? 
Vers 11 Toen werd aan ieder van hen witte gewaden gegeven. Ook werd tegen hen gezegd dat zij nog 

een korte tijd moesten rusten totdat zij voltallig zullen zijn, te weten hun mededienstknechten 
en hun broeders, namelijk hen die nog gedood zullen worden zoals ook zij. 

Vers 12 Terwijl ik nog in het visioen was, opende Hij het zesde zegel en zie! Er ontstond een enorme 
aardbeving. Toen werd de zon donker als een rouwkleed van haren en de maan werd als bloed. 

Vers 13 En de sterren van de hemel vielen op de aarde, evenals een vijgenboom haar onrijpe vruchten 
onder invloed van een hevige wind afschudt. 

Vers 14 De hemel scheurde los en rolde zich op, zoals een boekrol wordt opgerold en elke berg en 
eiland werd van zijn plaats gerukt. 

Vers 15 Toen verborgen de koningen van de aarde, de rijksgroten, de welgestelden, de oversten over 
duizend, de sterken en elke slaaf en vrije zich in de holen en in de rotsen van de bergen. 

Vers 16 En zij riepen de bergen en rotsen toe: Val op ons en verberg ons, weg van het aangezicht van 
Hem Die op de hoge troon zit en weg van de toorn van het Lam. 

Vers 17 Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan zich dan staande houden? 
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