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Openbaring 5:1-14 De Boekrol van Gods Oordeel 
 

Vers 1 Aan de rechterzijde van Hem die gezeten was op de hoge troon – (ik was nog steeds in het 
visioen) – was een boekrol die vanbinnen en op de achterzijde beschreven was en met zeven 
zegels verzegeld. 

Vers 2 Ook zag ik een machtige engel die als een heraut met luide stem proclameerde: Wie is waardig 

de boekrol te openen, dus de zegels ervan te verbreken? 
Vers 3 Maar niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde was bij machte het boek te 

openen of er zelfs maar naar te kijken . 
Vers 4 En ik weende luid, omdat niemand waardig was gevonden om het boek te openen noch er zelfs 

maar naar te kijken. 
Vers 5 Eén uit de oudsten zei tot mij: Ween niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is  

 voortgekomen, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en de zeven 
zegels daarvan te verbreken. 

Vers 6 En zie! (ik was nog steeds in het visioen): Tussen de hoge troon met de vier levende wezens en 

de oudsten stelde het Lam zich op Dat eens smadelijk gedood werd. Dat de zeven horens en 
zeven ogen beheerst – deze zijn de zeven Geesten van God,  

 uitgezonden over heel de aarde. 
Vers 7 En, gekomen zijnde, heeft Hij de boekrol van de rechterzijde van Hem Die op de hoge troon zat 

weggenomen. 
Vers 8 En op het moment dat de boekrol was weggenomen van de vier levende wezens, vielen de 

vierentwintig oudsten neer voor het Lam. Zij beschikten elk over een lier en gouden schalen 
vol reukwerk. Dat zijn de gebeden van de heiligen. 

Vers 9 Zij zongen een nieuw lied, zeggende: U bent waardig om de boekrol te nemen en de zegels 

daarvan te verbreken. Want U bent smadelijk gedood en hebt ons voor de hoge God gekocht 
met Uw bloed; ja uit elke stam en taal en volk en natie. 

Vers 10 En U hebt Zelf voor de hoge God ons tot een koninklijk huis van priesters gemaakt; zo zullen 

wij regeren over de aarde. 
Vers 11 Terwijl ik nog steeds in het visioen was, hoorde ik de stem van vele engelen, rondom de hoge 

troon met de levende wezens en de oudsten: Duizenden en duizenden. 
Vers 12 Met luide stem zeiden zij: Het Lam dat smadelijk gedood werd, is waardig de macht, rijkdom, 

wijsheid, kracht, eer en heerlijkheid te verwerven – te weten over elk schepsel, zowel in de 
hemel, als op aarde, als onder de aarde en al wat leeft in de zee –, die de kernwaarde van het 
AL vormen. 

Vers 13 Ik hoorde zeggen: Aan Hem die op de hoge troon zit en aan het Lam zij de zegen en de eer en 

de glorie en de macht tot in alle eeuwigheid. 
Vers 14 Toen zeiden de vier levende wezens: Amen. Toen wierpen de oudsten zich neer en aanbaden 

Hem Die leeft in alle eeuwigheid. 
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