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Openbaring 4 uit de Grondtekst Vertaald

Openbaring 4:1-11 De Hemelse Vergadering
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Aansluitend kreeg ik een visioen en zie, er was een deur geopend in het hemelrond en de stem,
die ik al eerder als een bazuin had horen schallen, sprak mij toe, zeggende: Kom naar hier
omhoog, dan zal Ik u laten zien wat noodzakelijkerwijs

nog moet geschieden.

Terstond raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel en op die troon
zat lemand.

En Degene die daar zat, had een uiterlijk als van jaspis en carneool. Ook was er een
stralenkrans die de hoge troon omcirkelde, welke het uiterlijk van smaragd had.

Rondom de hoge troon stonden vierentwintig (andere) tronen en op die tronen zag ik
vierentwintig oudsten zitten die bekleed waren met witte klederen. Ook hadden zij gouden
kransen op hun hoofden.

Van de hoge troon gingen bliksemflitsen uit samen met donderslagen; te weten de geluiden
daarvan. Ook brandden er zeven vurige lampen vodr de hoge troon; deze zijn de zeven Geesten
van God.

En in de tegenwoordigheid van de hoge troon was iets dat leek op een transparante zee, als van
kristal. In het centrum bij de hoge troon en tevens rondom die troon waren vier levende
wezens, geheel bedekt met ogen, zowel van voren als van achteren.

Het eerste levende wezen zag eruit als een leeuw; het tweede levende wezen als een stierkalf;
het derde levende wezen had een gezicht als van een mens en het vierde levende wezen leek op
een vliegende adelaar.

De vier levende wezens, elk voor zich, hadden zes vleugels boven elkaar die rondom

en aan de binnenkant vol ogen waren. Bij dag noch nacht hadden zij rust. Ze zeiden: heilig,
heilig, heilig is de Heer, de ware God, de Almachtige, Die was en Die is en Die komt.

En als de levende wezens lof, eer en dank brachten aan Hem die op de hoge troon zat, Die leeft
tot in eeuwigheid,

Vers 10 wierpen de vierentwintig oudsten zich neer voor het aangezicht van Hem Die op de hoge troon

zat, aanbaden Hem Die leeft tot in eeuwigheid en wierpen hun kransen voér de hoge troon,
zeggende:

Vers 11U, o Heer, bent waard te ontvangen de glorie en de eer en de macht, want u hebt
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