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Openbaring 2 uit de Grondtekst Vertaald 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Openbaring 2:1-29  
 

Eerste Brief: Efeze 
Vers 1  De hoge engel: Aan de gemeente van Efeze.  

 Dat geschreven zij: Zo spreekt Hij Die de macht heeft over de zeven sterren aan Zijn eigen 
rechterzijde; Die rondgaat te midden van de gouden lampstandaards.   

Vers 2 Ik ken uw werken en uw zwoegen, maar ook uw volharding; ja, dat u het kwaad niet kunt 

verdragen. Ook beproefde u hen die zeggen apostelen te zijn, maar het niet zijn. Zo ontdekte u 
dat zij leugenaars waren.  

Vers 3 Maar u heeft dat doorstaan, ja u hebt volharding getoond. Ook heeft u zich omwille van Mijn 

naam ingespannen, maar u bent niet verzwakt. 
Vers 4 Anderzijds heb Ik tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. 
Vers 5 Bedenk daarom vanwaar u bent gevallen en bekeer u en doe die eerste werken. Maar als Ik 

niet tot u kom, zal Ik uw lampstandaard van zijn plaats verwijderen –  
 als u zich niet bekeert. 
Vers 6 Evenwel u hebt vóór, dat u het gedrag van de Nicolaïeten haat, die ook Ik haat.   
Vers 7 Wie het oor heeft, moet luisteren naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, aan 

hen zal ik te eten geven van de Boom des Levens die in het midden van het Paradijs van de 
hoge God staat. 

 

Tweede Brief: Smyrna 
Vers 8 De hoge engel: Aan de gemeente van Smyrna.  

 Dat geschreven zij: Zo spreekt de belangrijkste en tevens de minste, Die dood is geweest en tot 
leven kwam. 

Vers 9 Ik ken uw werken; zowel de verdrukking als de armoede – maar toch bent u rijk –; en de laster 

van hen die van zichzelf zeggen Joden te zijn en het niet zijn, maar een synagoge van Satan. 
Vers 10 Niemand zij bevreesd voor wat toekomstig lijden is. Zie, de duivel zal van de uwen in de 

gevangenis werpen, zodat u op de proef gesteld wordt en u zult verdrukking ondergaan, tien 
dagen lang. Ga voort getrouw te zijn, zelfs tot de dood en Ik zal u de kroon des levens geven.   

Vers 11 Wie het oor heeft, moet luisteren naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal 

geenszins schade lijden van de tweede, definitieve dood . 
 

Derde brief: Pergamum 
Vers 12 De hoge engel: Aan de gemeente in Pergamum. 

 Dat geschreven zij: Zo spreekt Hij Die het zwaard heeft, dat zowel scherp als tweesnijdend is. 
Vers 13 Ik weet van uw werken en in wat voor een plaats u woont, waar de troon van de Satan is. Ook 

dat u kracht ontleent aan Mijn Naam en het geloof in Mij niet hebt verloochend, zelfs niet in 
de dagen waarin Antipas die van Mij getuigde, de getrouwe, in uw tegenwoordigheid gedood 
werd, waar de Satan verblijft. 

Vers 14 Niettemin heb Ik iets tegen u. Want onder u zijn er die zich sterk maken voor de leer van 

Bileam, die Balak leerde een strik te spannen voor de ogen van de zonen  
 van Israël: het eten van afgodenoffers en zelfs seksuele uitspattingen. 
Vers 15 Op die manier heeft u zich sterk gemaakt voor de leer van de Nicolaïeten die Ik haat.   
Vers 16 Bekeer u, maar zo niet, dan zal Ik plotseling tot u komen en oorlog tegen hen voeren met het 

zwaard van Mijn mond. 
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Vers 17 Wie het oor heeft, moet luisteren naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal 

ik te eten geven van het verborgen manna. Ook zal Ik hem een witte kiezelsteen geven en op die 
steen een nieuwe Naam geschreven, die niemand kent dan de ontvanger. 

 
Vierde Brief: Thyatira 
Vers 18 De hoge engel: Aan de gemeente in Thyatira.  

 Dat geschreven zij: Zo spreekt de Zoon van God, wiens ogen als vlammend vuur en wiens 
voeten als van blinkend, veredeld goud zijn:  

Vers 19 Ik ken uw werken: de liefde, het dienstbetoon en het geloof, maar ook uw  

 volharding. En dat van uw werken de laatste meer zijn dan de eerste. 
Vers 20 Toch heb Ik iets tegen u. Namelijk dat u de vrouw Izebel, die zich profetes noemt, laat begaan 

in het leren en misleiden van Mijn dienstknechten; te weten seksuele uitspattingen en het eten 
van afgodenoffers. 

Vers 21 En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar ontucht zou bekeren, maar zij heeft zich 

niet bekeerd. 
Vers 22 Zie, Ik werp haar in de Grote Verdrukking te bed, samen met hen die met haar  

 overspel plegen, tenzij ze zich bekeren van hun werken.  
Vers 23 En haar kinderen zal Ik doden in de dood (in het dodenrijk).  Dan zullen alle gemeenten weten 

dat de IK BEN het is Die nieren en harten doorgrond. Ja Ik zal een ieder van u geven 
overeenkomstig uw werken. 

Vers 24 Maar tot u en de overigen in Thyatira zeg Ik – voor zover zij deze leer niet aanhangen en zij de 

diepten van satan niet kennen (zoals zij dat noemen): Ik zal u geen andere last opleggen. 
Vers 25 Evenwel, houd gij vast aan wat u hebt, alsof Ik wellicht al zou kunnen komen.    
Vers 26 Wie overwint en Mijn werken onderhoudt tot het Einde; hem zal Ik gezag geven over de 

volken.  
Vers 27 Dan zal Hij hen hoeden met een ijzeren staf; als de vaten van de pottenbakker zullen zij 

verbrijzeld worden. 
Vers 28 Gelijk ook Ik die heb ontvangen van de Vader, zal Ik aan hem dan de ware Ster van het Grote 

Ochtendgloren geven.    
Vers 29 Wie het oor heeft, moet luisteren naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt. 
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