
12.  De bruiloft des Lams (Openbaring 19 vs.6-9) 

Na deze geweldig overwinning op de vijanden van Israël lezen we in hoofdstuk 19 

vs.1-5  over het lied dat op de val van Babylon gezongen wordt. Hierbij wordt het 

woord Halleluja vier keer gebruikt, een woord dat je nergens anders in het Nieuwe 

Testament tegen komt. Direct hierna lezen we over de bruiloft des Lams, dat 

samenvalt met de aanvaarding van zijn koningschap. De gemeente wordt op dit 

moment voor eeuwig met haar bruidegom verbonden en mag met Hem op de troon 

zitten. Het bruiloftskleed, waarmee we dan als gemeente bekleed zijn, is smetteloos 

wit, waarmee duidelijk wordt dat we in Hem gerechtvaardigd zijn. 

 

Gespreksvragen: 

1. Op welk moment aanvaart de Here Jezus het koningschap over de aarde? 

2. Wanneer vindt de ‘bruiloft des Lams’ plaats? 

3. Wie zijn de genodigden die voor dit feest uitgenodigd worden? 

4. In Efeziërs 5 vs.25-32 lezen we over de liefdesrelatie tussen Christus en de 

gemeente. Wat leren we hierover in dit gedeelte? 

5. Wat betekent deze ‘liefdesrelatie’ voor het verwachtingsvol uitzien naar de komst 

van de Here?  

 


