11.Een schuilplaats voor Israél
De vrouw met de twaalf sterren stelt Israél voor, die op dat moment vreselijk
barensweeén ondergaat. Bij de eerste komst ontbraken de weeén (Jesaja 66 vs.7)
en werd Hij onopgemerkt onder zijn volk geboren. Bij de tweede komst van de Here
Jezus naar de aarde zullen de weeén vreselijk over Israél komen en zal het volk door
een groot lijden heen gaan. Ook Jeremia spreekt over deze weeén, die Israél zal
ondergaan bij het geestelijk herstel van Israél (30 vs.4-7).
Wanneer het lijden voor dit volk op zijn hevigst is, wordt een deel van Israél (zij die in
Judea wonen) door God in bescherming genomen en naar een schuilplaats in de
woestijn overgebracht, waar het volk 1260 dagen door God onderhouden zal worden
(Openbaring 12 vs.6 en 14). Hosea spreekt over dit moment als het 'lokken in de
woestijn’, waar het volk een ontmoeting met hun Here zal krijgen. Het volk zal door
God onderhouden worden. Gaat het hier weer om manna en water uit de rots? In
Matthels 24 vs.15-28 wordt door de Here Jezus over de 'vlucht naar de woestijn'
gesproken, waarbij Hij het joodse volk alvast wil voorbereiden op deze gebeurtenis.
Het lijkt er op dat het hier om dezelfde gebeurtenis gaat.
De draak, satan, is inmiddels op aarde geworpen en doet er van alles aan om Israél
te vervolgen en te vernietigen. Wanneer hem dat niet lukt, keert hij zich tot de
‘overigen van haar nageslacht die de geboden van God bewaren en het getuigenis
van Jezus hebben' (Openbaring 12 vs.17), terwijl hij achterblijft op het zand der
(Middellandse) zee (Openbaring 12 vs.18). Niet alle Joden zullen deze veilige plek
bereiken, er wonen namelijk dan nog heel veel Joden buiten Israél die dan met de
vervolging van de draak te maken krijgen (zij die de geboden van God bewaren),
maar ook de gelovigen in de Here Jezus (zij die het getuigenis van Jezus hebben).
Na de openbaring van de draak (satan) in Openbaring 12 zien we in hoofdstuk 13 het
verschijnen van de antichrist en de valse profeet. De draak komt uit de hemel, het
beest (de antichrist) uit de zee en het 'andere beest' komt uit de aarde.

Gespreksvragen:

1. In Openbaring 12 vs.1 lezen we over een vrouw, met de zon bekleed, met de
maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. wie
wordt er met deze vrouw aangeduid?

2. Jeremia 30 vs.4-7 spreekt over Israél, als een barende in grote benauwdheid.
Wat heeft dit te maken met de eindtijd?

3. In Openbaring 12 vs.4 lezen we dat satan ter aarde geworpen wordt, wat

betekent dit voor de mensen op aarde?
Wie zijn de ‘overigen van haar nageslacht’ (Openbaring 12 vs.17).
5. Hoe lang zal Israél in de woestijn verblijven en wat gebeurt daar met het volk?
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