
 

10.  De antichrist op weg naar Harmagedon 

Daniël kondig de ondergang van de antichrist aan: 

7 vs.8-18, 20-22 en 24-27 met als einde 12 vs.1 

De ondergang van het rijk van de antichrist valt samen met de vestiging van het 

messiaanse vrederijk. Gelijktijdig zal Israël zich bekeren en vindt de bruiloft des Lams 

plaats. 

Hosea vertelt ons dat Israël voorafgaand eerst de woestijn ingelokt wordt om daar 

een ontmoeting met hun God te hebben(2 vs.13-14). 

Zacharia laat ons zien dat de strijd rond Jeruzalem los zal barsten, waarop de Here 

Jezus als van ouds voor zijn volk zal strijden (12 vs.1-9 en 14 vs.1-7). 

 

Het boek Openbaring en de ondergang van de antichrist 

Vanaf het moment waarop de zevende bazuin geblazen wordt (11 vs.15) zien we 

hoe de Here de draad met zijn verbondsvolk Israël weer oppakt. Bij deze zevende 

bazuin worden luide stemmen in de hemel gehoord die zeggen: "Het koningschap 

over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning 

heersen tot in alle eeuwigheden". 

Bij deze zevende bazuin wordt ook de tempel Gods in de hemel geopend waarbij de 

'ark des verbonds' zichtbaar wordt. Het verbond dat de Here God destijds met zijn 

volk gesloten had, zal dan in herinnering gebracht worden, waarop de Here op een 

bijzondere manier met zijn heilsvolk zal gaan handelen. 

 

De zesde oordeels schaal (Openbaring 16 vs.12-16) 

Het uitgieten van deze oordeelschalen leidt uiteindelijk tot de zesde schaal, waarbij 

door de demonen die uit de bek van de draak, het beest en de valse profeet komen, 

de koningen van de gehele wereld, waaronder ook de landen van de opgang van de 

zon, opgeroepen worden om zich op de plaats Harmagedon te verzamelen. Hier zal 

de eindstrijd gevoerd worden, waarbij we kunnen zien, dat Jeruzalem  door alle 

volken aangevallen zal worden en De Here Jezus zal wederkomen om met alle 

vijanden van Israël voorgoed af te rekenen. 

Bij de zevende oordeelschaal zien we de ineenstorting van Babylon (zie ook de 

hoofdstukken 17, 18 en 19), waarmee alle menselijke heerschappij uiteindelijk zal 

moet buigen voor de heerschappij van de Here Jezus. 

 

Gespreksvragen: 

1. Wanneer vindt de ‘bruiloft des Lams’ plaats 

2. Hoe wordt in Daniël 2 vs.44-45 de komst van het Messiaanse rijk 

aangekondigd? 

3. Waardoor- en waarom wordt Israël de woestijn ingelokt? 

4. Waarom is de zevende bazuin niet dezelfde als de ‘laatste bazuin’ in 1 

Korintiërs 15 vs.52? 

5. Hoe worden de volkeren verleid om naar Harmagedon te komen en tegen 

Israël te strijden? 


