
1. De kerk en de antichrist 

De Bijbel spreekt over de komst van Jezus vóór de zijnen, maar ook over de komst 

van Jezus met de zijnen (Kolossenzen 3 vs.3-4, Zacharia 14 vs.5 en Openbaring19 

vs.14). Het gaat hier om zijn komst in de lucht, waarbij we als gemeente Hem 

tegemoet gaan (1 Thessalonicenzen 4 vs.16-17) en de wederkomst van Christus op 

aarde, waarbij we als gemeente met Hem terug zullen komen. Voor deze tijd op 

aarde heeft Hij beloofd, 'met ons' te zijn (Mattheüs 28 vs.20), maar bij zijn komst 

zullen wij 'met Hem' zijn (1 Thessalonicenzen 4 vs.17). 

De 'dag van Christus', waarbij alle gelovigen in de hemel opgenomen worden, kan 

elk moment plaatsvinden. De uitdrukking 'weggevoerd' uit 1 Thessalonicenzen 4 

vs.17, waar staat dat de gelovigen in een oogwenk weggevoerd worden is een 

vertaling van het Griekse woord 'Harpasai' wat letterlijk vertaald kan worden met 

'wegrukken'. Dit zelfde woord kom je ook tegen in Mattheüs 13 vs.19, waar de boze 

rooft, wat in het hart gezaaid is, maar ook in Handelingen 23 vs.10, waar we lezen 

hoe soldaten Paulus 'vanuit het midden weghalen' uit de opdringerige mensenmassa 

om Paulus veilig te stellen. 

De Bijbel is er duidelijk over, dat de komst van de Here Jezus voor de gelovigen 

voorafgaat aan de wederkomst van de Here Jezus met de gelovigen. Tussen deze 

momenten ligt de grote verdrukking. Hieronder volgen een aantal Bijbelse 

argumenten waaruit blijkt dat de gemeente opgenomen wordt vóór de grote 

verdrukking, het begin van de 'dag des Heren'. 

1. In 1 Thessalonicenzen 5 vs.9 lezen we dat “God ons niet gesteld heeft tot 

toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus". 

Wanneer de grote verdrukking begint, verbergen de mensen zich voor de 

toorn van het Lam (Openbaring 6 vs.16). Het lijkt me duidelijk dat zich daar 

geen gelovigen meer tussen bevinden. 

2. In Johannes 16 vs. 23 zegt de Here Jezus tegen de gelovige: "In de wereld 

lijdt gij verdrukking". Zolang de gemeente bestaat, wordt de gemeente 

verdrukt, ook nu nog steeds. De 'grote verdrukking' is echter anders. Het gaat 

hier om een unieke periode die er nog nooit geweest is en ook nooit meer zal 

komen (Mattheüs 24 vs.21), met direct daarop volgend de wederkomst van 

de Here Jezus op aarde (Mattheüs 24 vs.29) 

3. In Jeremia 30 vs.4-7 wordt deze zelfde periode ook als de 'tijd van 

benauwdheid voor Jakob' beschreven. Het gaat hier om een tijd, die de Here 

God gebruikt om zijn volk Israël tot bekering te leiden. In Daniël 9 wordt deze 

periode de laatste jaarweek genoemd, waarmee ook de duur van zeven jaar 

aangegeven wordt. Laat het duidelijk zijn dat het hier niet gaat om een tijd 

van benauwdheid voor de gemeente! 

4. Direct na de beschrijving van de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3, 

waarmee een overzicht gegeven wordt over het gehele gemeente tijdperk op 

aarde, zien we hoe Johannes 'op mag klimmen in de hemel' (4 vs.1), een 

beeld van de opname van de gemeente, waarna Johannes de 24 oudsten 

rond Gods troon ziet zitten. Deze 24 oudsten stellen de opgenomen 

gelovigen voor die dan rond Gods troon zijn. Dus vóór de verschrikkelijke 



dingen die in Openbaring 6 beschreven worden zien we de gemeente dus al 

voor Gods troon. 

5. In Openbaring 3 vs.10 staat uitdrukkelijk, dat Hij ons, de gelovigen, wil 

bewaren voor (niet uit, zoals sommigen met vertaal constructies willen 

aantonen) de 'ure der verzoeking'. 

6. In 1 Petrus 4 vs.17 lezen we dat Gods oordeel in deze tijd al in Gods huis (de 

gemeente) begint, zodat we niet met de overigen geoordeeld zullen worden. 

7. In Lucas 21 vs. 28 lezen we dat, wanneer de eerste signalen van de 'grote 

verdrukking'  zichtbaar worden, dat we dan onze hoofden omhoog mogen 

heffen omdat onze verlossing dan nabij is. Sommigen gaan voorraden 

aanleggen en schuilkelders bouwen om de grote verdrukking te kunnen 

overleven. Wij mogen uitzien naar de Verlosser die ons vóór het begin van 

deze vreselijke tijd weg zal nemen. 

8. In Lucas 21 vs.36 staat ook, dat we opgeroepen worden te waken en te 

bidden om te ontkomen aan alles wat over de wereld zal komen. 

9. We hebben al genoemd dat bij de wederkomst van de Here Jezus ook alle 

heiligen met Hem mee zullen komen (bv. Kolossenzen 3 vs.4). Dit betekent, 

dat we dan al bij Hem zullen zijn, voor zijn wederkomst op aarde. 

10. Aan het begin van de Vrederijk worden alleen de martelaren uit de dood 

opgewekt (Openbaring 20 vs.4-6). Wanneer zouden dan de gelovigen van de 

gemeente opgewekt worden? Dit kan dan alleen maar bij de opname van de 

gemeente, vóór de 'grote verdrukking', plaatsgevonden hebben. 

11. Voor de opstanding van deze martelaren lezen we in vs. 4 al over tronen 

waarop de verlosten zitten, aan wie het oordeel gegeven wordt. In 1 

Korinthiërs 6 vs.2-3 lezen we dan ook, dat de heilige de wereld zullen 

oordelen. 

12. In Lucas 17 vs.32 worden we herinnerd aan de vrouw van Lot die in het 

oordeel achterbleef omdat ze naar Sodom omzag. We zien dat Lot en zijn 

dochters voor het oordeel uit Sodom vertrokken. Zo zien we ook dat Henoch 

vóór de zondvloed opgenomen werd (Genesis 5 vs.21-24), maar dat Noach 

in de zondvloed bewaard werd en daarmee een beeld van Israël werd, dat 

door de grote verdrukking heen verzegeld en bewaard wordt. Dit beeld zien 

we ook bij Rachab, die eerst uit Jericho bevrijd werd, voor het oordeel over 

Jericho kwam. 

13. De opname is de afsluiting van het geheimenis van de gemeente. De 

gemeente is een geheimenis (Efeziërs 3 vs.3-112), dat na de verwerping van 

de Here Jezus door het Joodse volk, aan de apostelen geopenbaard werd. In 

Gods heilsplan met Israël werd de gemeente er als het ware tussen 

geschoven. Handelingen 15 vs.13-17 maakt hierover het één en ander 

duidelijk.  

 

Gespreksvragen: 

1. Wat is het verschil tussen de komst van Jezus voor- en met de zijnen? 

2. Hoe omschrijft 1 Thessalonicenzen 4 vs.13-18 de opname van de gemeente? 



3. Welke argumenten spreken u het meest aan om te ontdekken dat de opname 

van de gemeente vóór de grote verdrukking plaats zal vinden? 

4. Het verschil tussen Gods plan met Israël en Gods plan met de gemeente 

onderscheiden is essentieel, waarom? 

5. Waarom is de opname van de gemeente zo belangrijk? 


