4. De dag van de antichrist
In 2 Thessalonicenzen 2 vs.1 en 2 wordt over twee verschillende dagen gesproken.
Eerst gaat het over de komst van onze Here Jezus Christus en daarna gaat het over
'de dag des Heren' (In het Grieks: Kurion, de S.V. heeft deze uitdrukking anders
vertaald). De uitdrukking 'dag van Christus' komen we tegen in 1 Korinthiérs 1 vs.8, 2
Korinthiérs 1 vs.14 en in Filippenzen 1 vs.6, 10 en 2 vs.16. In deze vijf Bijbelverzen
gaat het steeds weer over de komst van de Here Jezus voor zijn gemeente, onze
vereniging met Hem en de beloning die Hij ons zal geven.
Wanneer gesproken wordt over ‘de dag des Heren' dan gaat het over de periode die
volgt op de 'dag van Christus'. De 'dag des Heren' wordt allereerst beschreven als
een dag van oordeel. Het gaat hierbij om een periode waarin de Here met zijn
oordeel over deze wereld zal komen: "Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij
komt als een verwoesting van de Almachtige...Zie de dag des Heren komt,
meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn om de aarde tot een
woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen" (Jesaja 13 vs.6-9). Ook
in Joél 1 vs.15 en 2 vs.1-2 lezen we hierover: "Wee die dag, want nabij is de dag des
Heren als een verwoesting komt hij van de Almachtige...Dat alle inwoners des lands
sidderen, want de 'dag des Heren' komt. Want hij is nabij! Een dag van duisternis en
van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis".
Het begin van de 'dag des Heren' wordt in Openbaring 6 beschreven, waar de eerste
zes zegels van de boekrol uit Openbaring 5 verbroken worden. Er wordt hier
gesproken over de komst van de antichrist, als overwinnaar zittend op een wit paard
met daarna de andere ruiters die oorlog, hongersnood, honger en vreselijk ziekten
over de wereld zullen brengen, waardoor zelfs een vierde deel van de
wereldbevolking zal sterven. Verder lezen we over een vreselijke vervolging van
gelovigen, die afgeslacht worden, een wereldomvattende ruimteramp, waarbij sterren
op zullen aarde vallen en wereldwijde aardbevingen.
Het begin van deze 'dag des Heren' is zo vreselijk, dat de mensen op aarde zich in
de holen en spelonken verbergen en zelfs aan de rotsen vragen op hen te vallen om
zich zo voor de toorn van het Lam te verbergen. Uiteindelijk zal deze dag na de
overwinning op de antichrist overgaan in het Messiaanse vrederijk, waarin het volk
Israél hier op aarde een hoofdrol zal spelen en wij als gemeente vanuit het hemelse
Jeruzalem op aarde regeren. De dag des Heren begint dus met de 'grote
verdrukking' en gaat over in het Messiaanse vrederijk en zal eindigen met de laatste
opstand en het laatste oordeel.
Daarnaast is er in de Bijbel ook nog sprake van de 'dag Gods': "Daar al deze dingen
aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn, vol verwachting u spoedende naar
de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan
en de elementen (der aarde) in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter, naar
zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont" (2
Petrus 3 vs.11-13). Na de 'dag des Heren' komt dus de 'dag Gods', waarbij de eerste
hemel en de eerste aarde zullen vergaan en er een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde zullen zijn.



Gespreksvragen:
1. Watis het verschil tussen ‘de dag des Heren’ en ‘de dag van Christus’ ?

2. Wat bedoelen we met ‘de dag Gods’ ?

3. Wanneer begint- en eindigt de dag des Heren?

4. Wat gebeurt er op de dag van Christus?

5. Welke rol speelt de antichrist tijdens de dag des Heren?



