
2. De kenmerken van de antichrist 

In 1 Johannes 4 vs.1-6 laat de apostel Johannes ons zien op welke manier we de 

geest van de antichrist kunnen onderscheiden van de geest van God. Allereerst 

schrijft hij ons dat we niet iedere geest moeten vertrouwen. Heel veel christenen zijn 

de laatste tijd erg naïef geworden. Niet meer het heldere verstand maar het gevoel is 

vaak doorslaggevend geworden. Petrus leert ons echter om "de lendenen van ons 

verstand te omgorden en vooral nuchter te zijn". Dit ontbreekt de laatste tijd nog wel 

eens bij gelovigen. Door Johannes worden we opgeroepen, de geesten te beproeven 

en wijst er op dat vele valse profeten in de wereld uitgegaan zijn. Ook door hen wordt 

'zending' bedreven! 

Als herkenning schrijft Johannes: "Iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het 

vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest die Jezus niet belijdt is niet uit God". 

Letterlijk vertaald staat er: "Iedere geest, die Jezus Christus, de in het vlees 

gekomene, belijdt, is uit God". We kunnen hier drie dingen over zeggen:  

1. In de eerste plaats gaat het om de belijdenis van Jezus Christus Zelf. Staat 

Hij in het middelpunt, of gaat het meer om de voorganger of predikant? Gaat 

het in de prediking in de eerste plaats om Jezus Christus, of gaat het om 

allerlei andere sociale en maatschappelijke praatjes? 

2. Wordt de Here Jezus beleden als de Zoon van God die voor ons vlees 

geworden is. In Johannes 1 vs.14 schrijft Johannes dat het eeuwige Woord 

vlees geworden is en dat de Here Jezus de eeuwige Zoon van God is die 

menselijk vlees aangenomen heeft en mens onder de mensen geworden is. 

3. De uitdrukking 'in het vlees gekomen' heeft ook te maken met het wonder, dat 

de Here Jezus door de bekering en wedergeboorte in ons lichaam woning 

gemaakt heeft. Hij is in mijn vlees, lichaam gekomen, waardoor mijn lichaam 

een tempel van de Heilige Geest geworden is. 

De eeuwige Godheid, zijn vernedering en de inwoning van de Here Jezus in ons hart 

zijn drie belangrijke kenmerken van de Geest van God. De geest van de antichrist 

belijdt deze waarheden niet. 

 

Verder leert 2 Johannes vs.9 ons dat de geest van de antichrist verder gaat dan de 

Bijbelse boodschap: "Een ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, 

heeft God niet". Een kenmerk van de geest van de antichrist is, dat deze niet genoeg 

heeft aan de Bijbel alleen. Het gaat hier om de Bijbel + en om Christus+...mag het 

ietsjes meer zijn? Zo lezen we in Numeri 11 vs.4-6, dat het manna (een beeld van de 

Here Jezus) niet meer genoeg was! (zie ook Numeri 21 vs.5) 

Paulus wijst ons op het gevaar van de filosofie en het ijdele bedrog dat in 

overeenstemming is met de menselijke overleveringen (Kolossenzen 2 vs.8). Naast 

de Bijbel worden dan de filosofische gedachten en de menselijke overleveringen 

richtinggevend voor ons leven.  

In Johannes 16 vs.8-15 wordt ons geleerd, waaraan de Geest van God te herkennen 

is: 

1. Hij overtuigt allereerst van zonde, gerechtigheid en oordeel (vs.8). 

2. Hij wijst ons de weg naar de Bijbel (de volle Waarheid  vs.13). 



3. Hij spreekt niet uit Zichzelf, alleen vanuit Gods Woord (vs.13). 

4. Hij bereid ons voor op de (weder)komst van Christus (vs.13). 

5. Hij verheerlijkt de Here Jezus Christus (vs.14). 

Wanneer we ons hieraan houden zullen we steeds meer ontdekken hoe we de 

Geest van God kunnen onderscheiden van de geest van de antichrist. 

 

Gespreksvragen: 

1. Wat is het kenmerk van een ‘nuchtere’ christen en ken je verschillende 

Bijbelteksten die over het belang van nuchterheid gaan? 

2. Hoe herkennen we het werk van de Geest van God? 

3. Wat is het werk van de Geest van God? 

4. Wat betekent de uitdrukking dat ‘Christus in het vlees gekomen is’? 

5. Op welke wijze krijgen we meer onderscheidingsvermogen? 

  

 


