
Aflevering 13. ‘Uitzien … en bouwen!’ Haggai 2:10-23 / HSV, SV 2:11-24 
 
In deze laatste profetie van Haggai horen we een veelomvattende boodschap.  
Allereerst wijst de Here de zonde van zijn volk aan in het verleden en spoort hierbij aan tot berouw 
en herstel. De achterliggende tijd was zwaar, maar de Here belooft bij de zijnen te zijn met 
zegeningen, kracht en bemoediging.  
In een slotprofetie biedt Haggai een indrukwekkend profetisch vergezicht van een grootste 
toekomst …  
 
In de profetieën van Joël en Sefanja horen we de herhaalde oproep om klaar te zijn voor de 
komende ‘dag van de HERE’, terwijl Haggai ons aanspoort te bouwen aan Gods Huis.  
Zo mogen we uitzien naar de komst van de Here, terwijl we meehelpen zijn Huis te bouwen … 

 
Vertaling bij aflevering 13: Haggai 2:11-14; 20-23   
 

11. Zo zegt de HERE van de legermachten: Vraag toch de priesters onderricht: 
12. Als iemand heilig vlees draagt in de plooi van zijn kleed, en hij raakt met zijn plooi het 

brood aan, het gerecht, en de wijn en de olie, enig voedsel, zal het dan heilig worden? En 
de priesters antwoordden: ‘nee’. 

13. Toen zei Haggai: Als een onrein iemand dit alles zal aanraken, zal het dan onrein worden?  
Toen antwoordden de priesters: ‘het zal onrein worden’. 

14. Toen reageerde Haggai en zei: ‘Zo is dit volk, en zo is deze natie voor mijn aangezicht’,  
spreekt de HERE, en zo is al het werk van hun handen. En wat zij daar offeren is onrein. 

 
20. Het woord van de HERE kwam op de vierentwintigste van de maand nogmaals tot Haggai: 
21. Zeg tegen Zerubbabel, de gouverneur van Juda: ‘Ik laat de hemel en de aarde schudden.’ 
22. En Ik zal de troon van koninkrijken omgooien, en Ik zal de macht van de koninkrijken van 

de volken verwoesten, en Ik zal strijdwagens en haar berijders omgooien, en paarden en 
hun ruiters zullen neervallen, ieder door het zwaard van zijn broeder. 

23. Op die dag, spreekt de HERE van de legermachten, zal Ik u nemen, Zerubbabel, zoon van 
Sealthiël, mijn dienaar, spreekt de HERE, en Ik zal u maken als een zegelring,  
want u heb Ik uitgekozen, spreekt de HERE van de legermachten. 

 
Opbouw van de inhoud van Haggai 2:10-23 / HSV, SV 2:11-24 
 

 Belofte van toekomstige zegeningen, 2:10-19 
o Datering, vs. 10 
o Lessen over heiliging en verontreiniging, vs. 11-14 
o Herhaalde oproep: Waar is je hart mee bezig? vs. 15-19 

 Slotprofetieën, 2:20-23 
o Profetie over verwoesting wereldmachten, vs. 20-22 
o David en Messiaanse profeet, vs. 23 
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Niets hiervan mag door anderen worden vermenigvuldigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt.    

 
 


