
Aflevering 11. ‘Ik ben met jullie!’  Haggai 1:12-15  / HSV, SV 1:12-14; 2:1  
 
Het is een zeer kort tekstdeel dat in deze aflevering aan de orde komt. Maar deze verzen 
raken wel de kern en essentie van de boodschap van Haggai. Hier horen we de reactie van 
zowel de leiders als het hele volk op Gods profetische boodschap: zij luisterden naar het 
Woord van de HERE en allen hoorden vol ontzag naar zijn stem. Er is toewijding en 
bereidheid tot werken aan Gods Huis. Dán klinkt de heerlijke belofte: ‘Ik ben met jullie’.   

 
Vertaling bij aflevering 11: Haggai 1:12-14  
 

12. Toen luisterde Zerubbabel, zoon van Sealthiël, en Jozua zoon van Josadak, de hogepriester,  
en al het overgebleven volk naar de stem van de HERE hun God,  
en naar de woorden van Haggai de profeet, die de HERE hun God had gezonden,  
en het volk vreesde voor het aangezicht van de HERE. 

13. Toen sprak Haggai, de bode van de HERE, met de boodschap van de HERE tot het volk:  
Ik ben met jullie, zo spreekt de HERE! 

14. Toen wekte de HERE de geest op van Zerubbabel, zoon van Sealthiël, gouverneur van Juda,  
en de geest van Jozua, zoon van Josadak, de hogepriester,  
en de geest van al de overgeblevenen van het volk, en zij kwamen en zij verrichtten 
het werk, in het huis van de HERE van de legermachten, hun God. 

 
Opbouw van de inhoud van Haggai 1:12-15  / HSV, SV 1:12-14; 2:1 
 

 Horen naar de HERE en het Woord, 1:12 

 Belofte van God: Ik ben met jullie, 1:13 

 Toewijding, bereidheid tot werken, 1:14 

 Datering: 24e van de 6e maand, 1:15 / 2:1 
 
© A. Sneller-Vrolijk.  Dit materiaal is beschikbaar gesteld voor gebruik door Family7. 
Niets hiervan mag door anderen worden vermenigvuldigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt. 


