
Aflevering 10. ‘Bouw dit Huis!’  Haggai 1:1-11 
 
Deze eerste aflevering over de profeet Haggai begint met een korte inleiding op dit 
profetische boek. Wie is Haggai als profeet? Wat is zijn naam, afkomst, bediening, historische 
achtergrond? Haggai’s hoofdthema is: Het Huis van de HERE. Dit thema bepaalt ook zijn 
profetische boodschap: Bouw dit Huis! 
 
In zijn profetie richt Haggai zich eerst tot de leiders (1:1-2) met het verwijt dat het Huis van de HERE  
niet is gebouwd. Vervolgens richt zijn profetie zich tot het gehele volk, en stelt dat het 
verwaarloosde Huis van God oorzaak is van hun gebrekkige situatie (1:3-11). De HERE kan hen niet 
zegenen vanwege hun zelfgerichtheid. Het gaat hier bij Haggai om de kernvraag: Waar is je hart mee 
bezig?!  
Deze vraag geldt ook voor Gods kinderen nu.  
 
Vertaling bij aflevering 10: Haggai 1:1-8  

 
1. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de 

maand, kwam het Woord van de HERE door de dienst van de profeet Haggai tot 
Zerubbabel, zoon van Sealthiël, de gouverneur van Juda, en tot Jozua, de zoon van 
Josadak de hogepriester: 

2. Zo zegt de HERE van de legermachten: dit volk zegt ‘de tijd is niet gekomen, tijd dat 
het huis van de HERE wordt gebouwd’. 

3. Toen kwam het Woord van de HERE door de dienst van Haggai de profeet:  
4. Is het wel tijd voor jullie, om te wonen in jullie betimmerde huizen?  

Dat, terwijl dit Huis een ruïne is? 
5. Nu dan, zo zegt de HERE van de legermachten: Let aandachtig op jullie wegen! 
6. Jullie zaaiden veel, maar brachten weinig binnen om te eten, maar niet tot verzadiging.  

Jullie dronken, maar niet tot voldoening. Jullie kleedden jezelf, maar niet om warm te zijn.  
En de dag arbeider verdient zijn loon, maar het gaat naar een doorboorde buidel. 

7. Zo zegt de HERE van de legermachten: Let aandachtig op jullie wegen! 
8. Ga de bergen op, en haal hout en bouw het Huis. Dan zal Ik daaraan welgevallen hebben. 

 
Opbouw van de inhoud van Haggai 1:1-11 
 

 Profetie tot Zerubbabel en Jozua: Het huis van de Here is niet gebouwd, 1:1-2 

 Profetie tot het volk: Het verwaarloosde Huis is reden tot straf, 1:3-11 
o Is het om te bouwen aan eigen huis wel de geschikte tijd? vs. 3-4 
o Overweeg waar je mee bezig bent, vs. 5-7 
o Wat Israël moet doen en wat God zal doen, vs. 7-8 
o Gods oordeel vanwege Israëls nalatigheid, vs. 9-11 
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