
Aflevering 9. ‘Dag van vreugde’  Sefanja 3:9-20 

 
Het slotdeel van Sefanja’s profetieën dat nu aan de orde komt spreekt over een heerlijk 
toekomstperspectief: ‘Hoop in alle heerlijkheid’. 
Een geheiligd volk zal zich in Hem verblijden op die komende dag van grote blijdschap.  
Er zal vreugde van God zijn over Sion. Het zal een dag van onuitsprekelijke vreugde en glorie 
zijn.   
Sefanja’s boodschap klinkt ook nu: Er is hoop en heil voor wie bij God schuilen.  
Deze hoopvolle zekere belofte heeft het laatste woord … 
 
Vertaling bij aflevering 9. Sefanja 3:12-17 
 

12. En Ik zal in uw midden een nederig en arm volk doen overblijven,  
en zij zullen een toevlucht vinden in de Naam van de HERE. 

13. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen,  
en zij zullen geen leugen spreken,  
en er zal in hun mond geen bedrieglijke tong worden gevonden.  
Zeker, zij zullen weiden en neerliggen, en niemand verschrikt hen. 

14. Jubel, dochter van Sion! Juich Israël!  
Wees blij en wees verheugd met heel je hart, dochter van Jeruzalem! 

15. De HERE nam jouw oordelen weg, Hij verdreef jouw vijand.  
De HERE, de Koning van Israël, is in jouw midden,  
je hoeft geen kwaad meer te vrezen. 

16. Op die dag zal tegen Jeruzalem worden gezegd:  
‘Vrees niet Sion, laat je handen niet verslappen!’ 

17. De HERE jouw God is in je midden, sterke Held, die verlost.  
Hij zal met blijdschap over jou verheugd zijn.  
Hij zal zwijgen in zijn liefde, met gejubel zal Hij over jou juichen. 

 
Opbouw van de inhoud van Sefanja 3:9-20 
 

 Een gelouterd en geheiligd overblijfsel, 3:9-13  

 Vreugde van God over Sion, 3:14-17 

 Slotprofetie: Dag van vreugde en glorie, 3:18-20 
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