
Aflevering 6. ‘De dag van JHWH komt!’  Sefanja 1:1-13 
 
Deze aflevering begint met een korte inleiding op de profeet Sefanja.  
Dan volgt de bespreking van Sefanja 1:1-13. Vanaf het begin klinkt Sefanja’s indringende profetie:  
De dag van JHWH komt! Hij laat zien hoe de Here God de zonde aanwijst. Hieraan verbindt de 
profeet een urgente oproep tot bekering.  
Een altijd actuele profetische boodschap die ook nu klinkt! 
      
Vertaling bij aflevering 6. Sefanja 1:1-7 en 8-13 

1. Het Woord van de HERE dat kwam tot Sefanja, de zoon van Kusi, de zoon van Gedalya, de zoon 
van Amarya, de zoon van Hizkia, in de dagen van Josia, zoon van Amon, koning van Juda. 

2. Ik zal volkomen wegvagen alles van op de oppervlakte van de aarde, spreekt de HERE. 
3. Ik zal wegvagen mens en dier,  

Ik zal het gevogelte van de hemel en de vissen van de zee wegvagen,  
en de struikelblokken met de goddelozen,  
en Ik zal de mens uitroeien van de oppervlakte van de aarde, spreekt de HERE. 

4. Ik zal uitstrekken mijn hand tegen Juda, 
 en tegen alle inwoners van Jeruzalem; 
 En Ik zal uitroeien uit deze plaats 
 het overblijfsel van ba`al, 
 de naam van de afgodendienaren met de priesters, 

5. En die zich neerbuigen op de daken voor het leger van de hemel 
 en die zich neerbuigen, en zweren bij de HERE, 
 en zweren bij Malcham/hun koning/Moloch. 

6. En die afwijken van achter de HERE, 
 en die niet zoeken de HERE, 
 en die niet vragen naar de HERE. 

7. Stil! Voor het aangezicht van de Heer, HERE, 
 Want: nabij is de dag van de HERE, 
 Want: een offermaal bereidde de HERE; 
 Hij heeft zijn genodigden geheiligd.  
 

8. En op de dag van het offermaal van de HERE zal Ik de vorsten en de koningskinderen straffen,  
en allen die vreemde kleding dragen. 

9. En op die dag zal Ik ieder die over de drempel springt straffen,  
die het huis van hun heren vullen met geweld en bedrog. 

10. Op die dag, spreekt de HERE, zal een stem van hulpgeroep klinken vanuit de ‘Vispoort’,  
en gejammer vanuit de tweede wijk, en een grote breuk vanuit de heuvels. 

11. Jammer, inwoners van de ‘Vijzelwijk’, want al het handelsvolk komt om,  
alle geldwegers worden uitgeroeid. 

12. En in die tijd zal Ik Jeruzalem doorzoeken met lampen,  
en alle mannen die dik worden op hun droesem zal Ik straffen,  
die in hun hart zeggen: de HERE doet geen goed en geen kwaad. 



13. En hun vermogen zal worden tot plundering, en hun huizen tot verwoesting.  
En zij zullen huizen bouwen, maar zullen er niet in wonen,  
en zij zullen wijngaarden planten, maar de wijn ervan niet drinken. 

 
Opbouw van de inhoud van Sefanja 1:1-13 
 

 Oordeel tegen de wereld, 1:1-3 

 Oordeel tegen Juda en Jeruzalem, 1:4-7 

 Oordeel over allen in Juda, 1:8-13  
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Niets hiervan mag door anderen worden vermenigvuldigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt.    

 
 
 


