
Aflevering 1. ‘Leren roepen tot God’  JOËL 1 
 
Als inleiding op de hele serie ‘Uitzien … en bouwen!’ noemen we het belang van Joël, Sefanja 
en Haggai, en zetten uiteen wat het centrale verbindende thema van deze drie ‘kleine 
profeten’ is. Hierbij onderstrepen we vooral de betekenis van deze profetieën voor ons nu. 
 
Dan volgt een zeer compacte inleiding op de profeet Joël: persoon, taal, stijl, historische 
achtergrond, en met name de relatie van Joël met andere profeten en vooral ook het Nieuwe 
Testament. 
 
In deze eerste aflevering treedt Joël op terwijl Israël geteisterd wordt door een reeks 
sprinkhanenplagen. Hij richt zich tot alle bevolkingsgroepen van zijn volk en wijst hun 
tekortkoningen en overtredingen tegen de Here God aan. Joëls boodschap hier luidt: Besef 
uw zonde en roep toch tot de HERE!  
 
Vertaling bij aflevering 1. Joël 1:1-7; 13-15 

1. Het Woord van de HERE dat kwam tot Joël de zoon van Petuel. 
2. Hoor dit oudsten, en geef allen gehoor, inwoners van het land!  

Gebeurde dit ooit in jullie dagen of in de dagen van jullie voorvaderen?  
3. Vertel daarover aan jullie kinderen, en jullie kinderen aan hun kinderen, en hun 

kinderen aan een volgend geslacht. 
4. Het restant van de ‘afmaaier’ at de volgende sprinkhaan op,  

en het restant van de sprinkhaan at de zwermsprinkhaan op,  
en het restant van de zwermsprinkhaan at de ‘kaalvreter’ op. 

5. Ontwaak, dronkaards en huil!  
En weeklaag allen, wijndrinkers over de zoete wijn, want die is afgesneden van jullie mond. 

6. Want een volk kwam op tegen mijn land, machtig, talloos. 
Zijn tanden zijn als leeuwentanden, en slagtanden van een leeuwin heeft hij. 

7. Hij maakte mijn wijnstok tot woestenij, en mijn vijgenboom tot verdorring.  
Hij stroopte haar compleet af, en hij versplinterde het; haar takken zijn verbleekt. 
 

13. Omgord u, en bedrijf rouw, o priesters! Weeklaag, dienaren van het altaar! 
Kom, overnacht in rouwgewaad, o dienaren van mijn God! 
Want erkenningsoffer en plengoffer wordt weggehouden van het huis van jullie God. 

14. Heilig een vasten, roep een samenkomst uit;  
Verzamel, o oudsten, alle inwoners van het land naar het Huis van jullie God,  
en schreeuw het uit naar de HERE! 

15. Ach voor de dag! Zeker, nabij is de dag van de HERE,  
en als een verwoesting van de Almachtige zal hij komen … 
 

Opbouw van Joël 1 

 Het ‘Woord van de HERE’, 1:1 

 Oproep tot luisteren naar God, 1:2-4 

 Oproep tot klagen, vasten en gebed, 1:5-20 
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