Hand-out 4 De beslissende rol van Gods Woord voor Israél

. De beslissende rol van Gods Woord (Jozua 1 vs.3-5)

De belofte aan Jozua:

o ‘Elke plaats die uw voetzool betreden zal, heb Ik (letterlijke vertaling) u

gegeven’

o ‘lk zal met u zijn’

o ‘Ik zal u niet begeven en u niet verlaten’
Deze beloften kunnen we vergelijken met de beloften uit Matth. 28 vs.18-20 en
Handelingen 1 vs.8, waar de discipelen de opdracht krijgen om het evangelie
te verkondigen. Deze belofte moeten in het geloof aanvaard worden, pas dan
worden ze in ons persoonlijk leven werkelijkheid. Dan mogen we staan- en
rusten in de overwinning die Hij behaald heeft, zoals Rom.8 vs.37 ons leert:
‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft
liefgehad’.
‘Alleen...(vs.7) handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet’!
Gehoorzaamheid aan Gods Woord is de voorwaarde om zijn beloften in ons
leven te ervaren. Het volk werd opgeroepen om Gods Woord te lezen, te
overpeinzen en in het dagelijks leven toe te passen, pas dan zouden ze hun
doel bereiken en voorspoedig zijn (vs.8). Paulus leert ons in Ef.6 vs.17 dat we
Gods Woord ‘het zwaard des Geestes’ nodig hebben om in de strijd
weerstand te kunnen bieden en stand te houden.
Ongehoorzaamheid aan Gods Woord leidt tot nederlagen zoals we in Jozua 7
kunnen zien (vs.11). Israél was Gods Woord later zelfs helemaal kwijtgeraakt
(2 Koningen 22 vs.8-13) waardoor Israél in grote rampspoed terecht gekomen
was. Ook bij het begin van de gemeente speelde Gods Woord een uitermate
belangrijke rol: “Zij dan die zijn Woord aanvaarden...zij bleven volharden in het
onderwijs’ (Hand.2 vs.41-42)
Niet alleen Israél is zijn land kwijtgeraakt omdat het volk Gods Woord
verachtte, maar ook veel kerken raken hun ‘land’ kwijt, wanneer men Gods
Woord aan de kant schuift.

Gespreksvragen:
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3.
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Vergelijk Jozua 1 vs.3-5 met Mattheus 28 vs.18-20. Welke overeenkomsten
vind je in deze Bijbelgedeelten?

Hoe ervaren wij Romeinen 8 vs.37 in ons persoonlijk leven?

Welke rol speelt Gods Woord als onderdeel van onze wapenrusting (Efeziérs
6 vs.17)?

Hoe zou je Gods Woord meer ruimte in je leven kunnen geven?

Wat kunnen we leren van de geschiedenis van Israél over hun houding t.a.v.
Gods Woord?



