Hand-out 3 Door de Jordaan naar het beloofde land

. De Jordaan als grensrivier (Num. 32 vs.1-5 en Jozua 1 vs.1-2)

Bij de uittocht trok Israél door de Schelf zee en liet het volk Egypte voor altijd
achter zich. Bij de intocht trok Israél door de Jordaan het beloofde land binnen
en liet de woestijn achter zich. We hebben dus te maken met een uit- en
intocht. Dit geldt ook voor ons. Zo leert Kol.1 vs.13 ons dat we ‘uit de macht
der duisternis overgebracht zijn naar het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde’.
Bij de uittocht lieten ze hun vijanden achter zich, bij de intocht trokken ze hun
vijanden tegemoet!

De stammen Ruben, Gad en de helft van Manasse vonden Jordanié goed
genoeg! Uiteindelijk bleven zij achter en trokken het beloofde land niet binnen.
In Hebreeén 4 vs.1 worden we gewaarschuwd om niet achter te blijven! Zo
werd het prachtige land (Deut. 8 vs.7-10) door deze stammen versmaad.

De Jordaan blijkt de enige toegangsroute te zijn om het beloofde land binnen
te trekken. Bij Kades had het volk het zelf geprobeerd, maar werd daar
verslagen. De Jordaan is een beeld van de Here Jezus. Als smetteloze
sneeuw komt het water van de Jordaan via de Hermon en de bronnen naar
beneden. Uiteindelijk stort de Jordaan haar water in de Dode zee, het diepste
punt van de aarde. De Here Jezus is de deur (Joh. 10 vs.9) en de weg (Joh.
14 vs.6), waardoor we het beloofde land binnen mogen gaan.

De twaalf stenen uit de Jordaan en de twaalf stenen op de bedding van de
Jordaan vormen een beeld van het nieuwe leven uit de dood en het oude
leven dat in de dood begraven wordt. De Here Jezus begon zijn bediening op
dezelfde plaats, bij de Jordaan. Zo begint ook voor ons het nieuwe leven bij de
‘Jordaan’, waar we met Christus sterven en in nieuw leven opstaan (Rom. 6
vs.4-5).

Gespreksvragen:

1.

In 1 Korinthiérs 10 vs.1-11 lezen we over de vele Israéliérs die wel uit Egypte
verlost werden maar nooit in het beloofde land aangekomen zijn. Wat heeft dit
voor ons te betekenen?

Ruben, Gat en de helft van Manasse vonden Moab mooi genoeg en lieten het
beloofde land liggen. Lees Deuteronomium 8 vs.7-10 eens door en ontdek wat
zijn hiermee missen. Welke lessen mogen wij hieruit trekken?

Ze moesten door de Jordaan, wat betekent dit voor ons? Welke betekenis
mogen we aan de Jordaan geven?

Welke betekenis hebben de twaalf stenen in de bedding en op de oever van
de Jordaan voor ons?

Wat ervaar jij van het ‘leven in overvioed’ dat de Here Jezus in Johannes 10
vs. 10 ons belooft? Wat houdt ons hiervan tegen?



