
Hand-out 2 Jozua neemt het stokje over van Mozes 
 

1. Jozua als nieuwe leider (Jozua 1 vs.1-5) 
• In Deut.34 vs.5-6 lezen we hoe Mozes stierf en door de Here begraven werd. 

In vs. 7 lezen we dat hij als een krachtig man stierf en dat er geen profeet 
zoals hij meer opgestaan is (vs.10). In Deut. 31 vs.24-26 zien we hoe Mozes 
klaar kwam om de Thora volledig op te schrijven, waarna hij het ‘lied van 
Mozes schreef’ en van het volk afscheid nam. In Mozes wordt de uiteindelijke 
‘Profeet’ de Here Jezus aangekondigd (Deut. 18 vs.15), waar naar uitgekeken 
werd (Joh. 1 vs.21).  

• In het Johannesevangelie zien we de Here Jezus als: Het Brood des Levens, 
Het Water des Levens, Het Licht des Levens en de Goede Herder. Zo lezen 
we over Mozes dat hij het Manna, het water uit de rots en de vuurkolom ’s 
nachts aan het volk beloofde en net zoals de Here Jezus was Mozes de 
herder van het volk, die zelfs zijn eigen leven voor hen inzette (Ex 32 vs.32). 
De naam ‘Mozes’ heeft de betekenis: ‘uit het water getrokken’. Net zoals Jona 
uit het water getrokken werd, zo lezen we van de Here Jezus dat Hij zich met 
Jona vergelijkt (Matth. 12 vs.40).  

• Mozes neemt nu afscheid van het volk en draagt zijn werk over aan Jozua. Zo 
nam de Here Jezus ook afscheid van zijn discipelen en beloofde hen een 
‘andere trooster’ Johannes 16 vs.7). Mozes maakte plaats voor Jozua. Mozes 
bracht hen tot de grens van het beloofde land, maar mocht hen niet naar 
binnenbrengen! Mozes is een beeld van de Thora, de wet, die ons wel laat 
sterven maar het beloofde leven niet kan geven. Alleen Jozua (Jesoea) kan 
ons binnenbrengen. 

• Zo lijkt het boek Jozua op het boek Handelingen, waarin Gods beloften 
vervuld worden. Zo was Mozes betrokken bij de verlossing en Jozua bij de 
vervulling. In Jozua vestigde de Here zijn aardse koninkrijk op aarde en in 
Handelingen vestigde de Here zijn hemels koninkrijk op aarde.  

 
Gespreksvragen: 

1. De opvolging van Mozes was heel natuurlijk. Hoe kwam dat? Hoe werd Jozua 
door Mozes al die jaren op deze taak voorbereid? 

2. In welk zin lijken Mozes en de Here Jezus op elkaar? 
3. Waarin lijken Jozua en Jezus op elkaar? 
4. Welke geestelijke les mogen wij leren uit het feit, dat Mozes het volk niet in het 

beloofde land kon brengen? 
5. Waarin lijken het boek Jozua en Handelingen op elkaar? 
 


